
Steen van Rosetta

Oh mens, betreedt het Nieuwe Duizendjarig Rijk. 
   Klik!
           Een ongekromde ruimte,
even krullend om u, de elektronische adamsengel. Klik!

Volgt de verlichting.
Wat u nihileert maakt u sterker. Klik!

Blik op de toren van beeldschermen:
                         nieuwe Steen van Rosetta. Beelden
voor oude play back-mensen, nagesynchroniseerde.

Ritmisch de monden meebewegen, je vele leden.
En zien, alles doorzien, de hoofden vuurrood van verwachting,
de contactlenzen blinkend van weerschijn. Klik!

Voldaan de beeldschermgordijnen toegetrokken. Klik!
                                    Goedenacht. 

En het is alsof u nooit hebt bestaan.
Of u nooit hebt bestaan dan alleen

                         in een oeroud verhaal.

                      Goedenacht. Denk zacht!

– Sybren Polet, uit: Donorwoorden. Amsterdam 2010, Wereldbibliotheek.


